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Amasya  İl  Özel 
İdaresi  Genel Sekreterliği  2016  yılı Taşova  ilçesi  yatırım programları  toplantısı ilçemiz  Kaymakamı 
Kudret  Kurnaz başkanlığında  yapıldı. 

Kaymakamlık 
Sosyal  Yardımlaşma ve  Dayanışma  Vakfı toplantı  salonunda yapılan  toplantıya;  İl Özel  İdaresi  Genel Sekreteri  A. Faruk Aykutlu,  Genel 
Sekreter  yardımcısı 
Dilek  Kazancıoğlu 
Taşkın,  İl  Özel  idaresi şube  müdürleri 
Hüseyin  Köroğlu, 
Oguzhan  Yıldız,  Yılmaz 


Karanfil,  İl  Genel Meclis  üyeleri  Sezai Cingöz  ve  Yusuf  Koca, katıldı. 

İl  Özel  idaresi 
olarak  ilçemizde  2016 
yılında  yapılacak  olan yatırımları  görüşüp değerlendirmek  üzere bir  araya  geldik  diyen Kaymakam  Kurnaz;  "İl Özel  İdaresi  tarafından  köylerimizde içme  ve  sulama  suyu, menfez,  stabilize  ve asfalt  yol  yapımı  ile diğer  çevre  ve  alt  yapı hizmetlerinin ödenekler  dahilinde öncelik  sıralarının tespiti  ile  ilgili  bir araya  geldik. 


Amacımız  köy-  bu  sayede  huzurlu  bir lerimizde  yaşam  şart-  yaşam  sağlamak  için larını  daha  üst  se-  çalışmalarımız  devam viyelere  çıkartmak  ve  ediyor"  dedi. 
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MHP  ilçe  Başkam  Aslan  Berber Gazetemize  açıklama  yaptı 


Mili 

iyetçi  Hareket  Partisi İlçe  Başkanı  Aslan Berber,  Ankara,  Lice  ve Silopi'de  terör  örgütlerinin  hain  sal¬ 


dırısı  sonucu şehid  edilen  güvenlik güçlerimiz  ile  ilgili  bir açıklama  yaptı. 

Berber  açıklamasında;  "18  saat 


içerisinde  başkentimiz 
ve  diğer  iki  bölgede  37 
canımızı  şehid  verdik. 
Gazilerimiz  var. 
Şehidlerimize  Cenab-ı Allah'tan  rahmet, geride  bıraktıkları ailelerine  sabırlar, gazilerimize  acil  şifalar diliyorum.  Çözüm süreci  ile  ilgili  MHP'nin önerileri  dikkate alınsaydı  bu  acıları yaşamayacaktık. 
Malum  süreçte hükümetin  aymazlık içerisindeki  davranışları  nedeni  ile  PKK Afrika  ülkelerinin  bir çoğundan  fazla  güçlü orduya  sahip  oldu.Yine 


bu  süreçte  her  türlü askeri  mühimmat  ve teçhizata  sahip  olan 
PKK  7  ay  içerisinde 400'den  fazla  insanımızı  şehid  etti. 
Çözüm  süresi  öncesi Cizre,  Sur,  Silopi  ve Idil'de  bu  ope rasyonlar  yapılsa  PKK bir  tehdit  olmaktan çıkıp  çözülmüş  ve  yok olmuş  olacaktı.  Hani tek  başına  iktidar terörü  önleyecekti? 
Şimdi  de  başkanlık istiyor  hazret,  sakın  bu oyuna  gelmeyelim. 
Şehidlerimize  Cenab-ı Allah'tan  rahmet dilerim."  dedi. 


Yeşilırmak  ıslah  çalışmaları  sürüyor 


Samsun  DSİ  7. 
Bölge  Müdürlüğünün "Prestij  projemiz  " dediği,  ilçe  merkezimizden  geçmekte olan  Yeşilırmak  Nehri'nin  4,5  km'lik  kısmında  şedde  ve  yatak tanzimi  için  çalışan  iş makineleri  ırmağın  görünümünü  değiştirdi. 

Devlet  Su  İşleri  , Samsun  DSİ  7.  Bölge Müdürlüğü,  Amasya 
73.  Şube  Müdürlüğü tarafından  yürütülen ırmak  yatağı  temizlik çalışmaları  havaların da  iyice  ısınması  üzerine  hızlandı. 

Yeni  mahalledeki heyelanlı  alanda  tahkimat  ve  ırmak  yatağı temizlik  çalışmalarında  ırmağın 


görünümü  tamamen değişti.  Yarıdan  fazlası suya  gömülen  iş makineleri  ile  süren çalışmalar,  yaklaşık olarak  8.5  milyon 
liraya  mal  oluyor.  2016 
yılında  tamamlanacak olan  "Rüya  Proje" kapsamında  yapılan çalışmalarda  ırmak yatağında  gözle görülür  değişiklikler ortaya  çıkarken vatandaşlar  çalışmaları  keyifle  izliyor. 
Samsun  DSİ.  7.  Bölge Müdürlüğü  imkanları ile  yapılan  ıslah çalışmasında  ırmağın düzenli  akışı  sağlanacak.  T  aşova Belediyesinin  yapacağı 
peyzaj  projesi  ile  1000 
metrelik  alanda  park 


ve  gezi  alanları oluşturularak  ilçenin ortasından  geçen Yeşilırmak  ilçeye  renk katacak. 

Samsun  DSİ  7. 
Bölge  Müdürü  Ahmet Kanık;  "Taşova  ilçesi Yeşilırmak  ıslahı  4.5 
kilometrelik  kısımda 
DSİ  olarak  kış çalışması  kapsamında yatakta  düzüenleme yapılmaktadır. 
Belediye  başkanlığımızın  yapacağı park  ve  benzeri düzenleme  ile  Taşova halkımız  suya  daha kavuşmuş  ve  suyla  iç içe  olmuş  olacak. 
Taşova  ilçemize  hayırlı uğurlu  olsun.  Bu yapılan  çalışma  ihale yapılması  hailnde  7-8 


milyonluk  bir  projedir. 
Hedefimiz  bu  sene içerisinde  bitirmektir" dedi. 

Taşova  Belediye 
Başkan  Yardımcısı 
Kadir  Aydoğan 
;"Samsun  DSİ  7.  Bölge Müdürlüğünün  yaklaşık  üç  hafta  önce başlattığı  ırmak  yatağı temizleme  çalışmalarına  DSİ.  Genel Müdürlüğümüz,  Bölge Müdürlüğümüz  ve 
Amasya  Şube  Müdürlüğümüz  bu  projeye  prestij  projesi olarak  bakıyorlar.  4  bin 
500  metre  uzunluğundaki  alanın yaklaşık  30.000  metrekarelik  alanı  dolgu ile  değerlend  irilecektir.  "Dedi. 


Anadolu  imam  Hatip  Lisesi İnşaatında  İncelemeler 


İlçe  Milli  Eğitim 
Müdürü  Mustafa 
Tümer,  inşaatı  devam eden  Anadolu  İmam 
Hatip  Lisesi  ve pansiyonunda  incelemelerde  bulundu. 

İl  Özel  İdaresi 
Plan  Proje  Yatırım  ve İnşaat  Müdürü  Zerrin Yelken,  İl  Milli  Eğitim Müdür  Yardımcısı 
Abdullah  Gürbüz,  İl 
Özel  İdaresi  İnşaat Mühendisi  Bayram 
Tümer  ve  Belediye 


Başkan  Yardımcısı 
Kadir  Aydoğan'ın  eşlik ettiği  incelemelerde inşaatın  yüzde  yetmişinin  tamamlandığını  söyleyen 
Tümer;  "Doğu mahallesi  eski  tekel depolarının  olduğu bölgeye  17  dönüm üzerine  16  derslikli  beş kat  okul  ve  200  kişilik beş  katlı  erkek  öğrenci yurdu  inşaatı  tüm hızıyla  devam  etmektedir.  İlçemizde 


mevcut  bulunan 
Anadolu  İmam  Hatip Lisesi  1975-1976 eğitim  öğretim  yılında 
ve  öğrenci  yurdu  1987 
yılında  faaliyete başlamış  ve  şu  an talebe  cevap  veremez durumdadır.  Yeni yapılan  okul  ve pansiyonumuz  beş milyon  on  sekiz  bin  lira bedelli  olup  inşaat  işi Amasya  İl  Özel  İdaresi Genel  Sekreterliğince yaptırılmakta  olup, inşaatın  Ağustos 
2016'de  bitirilmesi amaçlanmaktadır. 
Amacımız  yeni  hizmete girecek  olan  okulumuzla  birlikte  öğrencilerimizin  daha modern  ortamda teknolojinin  tüm imkanlarından  faydalanarak  eğitim  görmelerini  sağlamaktır" dedi. 


Şubat  ortasında 


35  dereceyi  gördük 


ilçemizde  15 
Şubat  ile  18  Şubat 
2016  tarihleri  arasında 
mevsim  normallerinin 


çok  üzerinde günler  yaşadı. 

Adnan 
Menderes köprüsü üzerindeki derece  17  Şubat 
Çarşamba  günü öğle  saatlerinde 
35  dereceyi 
bulurken, sıcakların  etkisi ile  buz  gibi  akan şebeke  suyu  bile ılıklaştı. 


Geceleri  bile  13 
dereceyi  bulan sıcaklık,  Cumartesi gününden  itibaren mevsim  normallerine döndü.  Öte  yandan 
Sanayi  köprüsü üzerine  2015  yılı  Aralık ayında  kurulan  derinlik ölçen  cihaz, kurulduğu  günden itibaren  ilk  defa, karların  da  erimesi  ile 
2  metre  40  santimi 
gördü. 
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Milli  Eğitim  Personeline İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  eğitimi 


verildi 


dirim,  Halk  Eğitimi  Merkezi  Müdürü  Mithat  Yılmaz,  öğretmenler  ve  Milli Eğitim  bünyesindeki  çalışanlar  katıldı. 

İlçe  Milli  Eğitim bünyesinde  çalışan  bütün yetkililere  ve  kurum  müdürlerine  temel  iş  sağlığı ve  güvenliği  konusunda bilgilendirmelerde  bulunan  İş  Güvenliği  Uzmanı Ahmet  Bülbül,  Milli  Eğitim Bakanlığının  başlattığı  proje  dahilinde  Taşova  İlçe 


Milli  Eğitim'de  de  13 
grupta  522  personelin  eğitim  alacağını  dile  getirerek,  "Milli  Eğitim  Bakanlığımızın  başlattığı bir  proje  dahilinde  Taşova İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğümde  de  çalışan  522 
personele  iş  güvenliği  ve sağlığı  eğitimi  veriyoruz. 
13  günlük  periyotta,  eğitim  aşaması  sonrasında başarılı  olan  görevli  bütün  personele  katılım  belgesi  verilecek.  Her  türlü 


meslek  dalında  olduğu gibi  Milli  Eğitim  personelinin  de  bu  iş  güvenliği ve  sağlığı  eğitimini  alması gerekiyor.  Bunun  için Taşova'da  çalışmalarımız devam  edecek.  Daha kaliteli  bir  eğitim  verme amacına  inanarak  çalışan milli  eğitim  bünyesindeki personellere  gerekli  eğitimleri  sağladıktan  sonra, eğitim  ve  öğretimin  kalitesinin  artacağını  düşünüyorum."  Dedi. 


ilçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  bünyesinde  görev  yapan  tüm  okul  ve  kurum  personeline,  İş  Güvenliği  Uzmanı  Ahmet Bülbül  tarafından  'Çalışanların  Temel  İş  Sağlığı ve  Güvenliği  Eğitimi'  verildi. 


Öğretmenevi  toplantı  salonunda  düzenlenen  seminere  İlçe  Milli Eğitim  Müdürü  Mustafa Tümer,  Şube  Müdürleri Ahmet  Ergün,  Hamit  Yıl- 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ilçemizde  Şehitler için  Mevlid-i  Şerif 


okutuldu 


İlçemizde,  Ankara  ve Diyarbakır'da  meydana  gelen terör  saldırıları  sonucu  şehit düşen  asker,  polis  ve  sivil 
memurlar  için  18  Şubat  2016 
Perşembe  günü  mevlid  okutuldu. 

Taşova  Müftülüğü  tarafından  Merkez  Çarşı  Cami- si'nde  yatsı  namazı  sonrası okutulan  mevlid-i  şerife  din görevlileri  ve  cemaat  katıldı. 

İlçemiz  Müftüsü  Harun Yılmaz,  mevlit  sonrası  yaptığı açıklamada,  son  zamanlarda yaşanan  terör  olaylarının milletçe  hepimizi  üzdüğünü dile  getirerek,  "Bu  hain  saldırılarda  bildiğiniz  gibi  Amas¬ 


ya'dan  da  şehidlerimiz  var. 
AmasyalI  şehidlerimiz  başta olmak  üzere  vatan  uğrunda şehid  olan  tüm  asker  polis  ve sivil  vatandaşlarımız  için bugün  mevlit  okuttuk.  Vatanımız  için  canını  veren  tüm  şehitlerimize  rahmet,  gazilerimize  sağlık  ve  sıhhat  diliyorum.  Allah'ın  izni  ile  bu  millet, bu  devlet  bu  terör  belasından er  veya  geç  kurtulacaktır.  Buna  bizim  azmimiz,  gücümüz ve  irademiz  yeter.  Millet olarak  da  böyle  zor  zamanlarda  birlik  beraberlik  içinde olmak  inşallah  terör  belasından  kurtulmak  için  yeter  " diye  konuştu. 


Herkes  farklı  biliyordu 


TAŞINMAZIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI 

Satılmasına  karar  verilen  taşınmazın  cinsi,  niteliği,  kıymeti,  adedi,  önemli  özellikleri : 

TAŞINMAZIN 

Özellikleri  :  Amasya  İli,  Taşova  İlçesi,  Sanayi  Mahallesi ,  Köprübaşı  Kavak  Mevkii  211  ada  1  parsel sayılı  arsa  vasfında  küçük  sanayi  sitesi  içerisinde  iki  ana  caddeye  cepheli  taşınmaz 

Yüzölçümü  :  233,59  m2 

Arsa  Payı  :Tam 

İmar  Durumu  :  Taşova  Belediyesi  imar  sınırları  içerisinde  sanayi  alanında  kalmaktadır. 

Kıymeti  :70.077,00TL 

KDV  Oranı  :%18 

1.  Satış  Günü  :  29/03/2016  günü  10:00-  10:05  arası 

2.  Satış  Günü  :  26/04/2016  günü  10:00  -  10:05  arası 

Satış  Yeri  :  Taşova  İcra  Müdürlüğü  Taşova  Amasya 

Satış  şartları : 

1-  İhale  açık  artırma  suretiyle  yapılacaktır.  Birinci  artırmanın  yirmi  gün  öncesinden,  artırma  tarihinden önceki  gün  sonuna  kadar  esatis.uyap.gov.tr  adresinden  elektronik  ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu  artırmada tahmin  edilen  değerin  %50  sini  ve  rüçhanlı  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış  giderlerini  geçmek  şartı ile  ihale  olunur.  Birinci  artırmada  istekli  bulunmadığı  takdirde  elektronik  ortamda  birinci  artırmadan  sonraki beşinci  günden,  ikinci  artırma  gününden  önceki  gün  sonuna  kadar  elektronik  ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu artırmada  da  malın  tahmin  edilen  değerin  %50  sini,  rüçhanlı  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış giderlerini  geçmesi  şartıyla  en  çok  artırana  ihale  olunur.  Böyle  fazla  bedelle  alıcı  çıkmazsa  satış  talebi  düşecektir. 

2-  Artırmaya  iştirak  edeceklerin,  tahmin  edilen  değerin  %  20'si  oranında  pey  akçesi  veya  bu  miktar  kadar banka  teminat  mektubu  vermeleri  lazımdır.  Satış  peşin  para  iledir,  alıcı  isteğinde  (10)  günü  geçmemek  üzere  süre verilebilir.  Damga  vergisi,  KDV,  1/2  tapu  harcı  ile  teslim  masrafları  alıcıya  aittir.  Tellâliye  resmi,  taşınmazın aynından  doğan  vergiler  satış  bedelinden  ödenir. 

3-  İpotek  sahibi  alacaklılarla  diğer  ilgilerin  (*)  bu  gayrimenkul  üzerindeki  haklarını  özellikle  faiz  ve giderlere  dair  olan  iddialarını  dayanağı  belgeler  ile  (15)  gün  içinde  dairemize  bildirmeleri  lazımdır;  aksi  takdirde hakları  tapu  sicil  ile  sabit  olmadıkça  paylaşmadan  hariç  bırakılacaktır. 

4-  Satış  bedeli  hemen  veya  verilen  mühlet  içinde  ödenmezse  İcra  ve  İflas  Kanununun  133  üncü  maddesi gereğince  ihale  feshedilir.  İhaleye  katılıp  daha  sonra  ihale  bedelini  yatırmamak  sureti  ile  ihalenin  feshine  sebep olan  tüm  alıcılar  ve  kefilleri  teklif  ettikleri  bedel  ile  son  ihale  bedeli  arasındaki  farktan  ve  diğer  zararlardan  ve ayrıca  temerrüt  faizinden  müteselsilen  mesul  olacaklardır.  İhale  farkı  ve  temerrüt  faizi  ayrıca  hükme  hacet kalmaksızın  dairemizce  tahsil  olunacak,  bu  fark,  varsa  öncelikle  teminat  bedelinden  alınacaktır. 

5-  Şartname,  ilan  tarihinden  itibaren  herkesin  görebilmesi  için  dairede  açık  olup  gideri  verildiği  takdirde isteyen  alıcıya  bir  örneği  gönderilebilir. 

6-  Satışa  iştirak  edenlerin  şartnameyi  görmüş  ve  münderecatını  kabul  etmiş  sayılacakları,  başkaca  bilgi almak  isteyenlerin  2015/207  Tlmt.  sayılı  dosya  numarasıyla  müdürlüğümüze  başvurmaları  ilan olunur.  16/02/2016 


gerçek  ortaya  çıktı 


Türkiye  İstatistik  Kurumu  (TÜİK)  tarafından  açıklanan  1  Ocak  2015  tarihi  itibarı  ile  açıklanan  Adrese  dayalı  nüfus  kayıt  sistemine  göre  İstanbul'da  yaşayan  diğer vilayetlerin  nüfus  verileri  bazı gerçeklerin  ortaya  çıkmasına vesile  oldu. 

Dörtyüz  bin  AmasyalInın İstanbul'da  yaşadığı  iddiası boşa  çıktı.  Açıklanan  verilere göre;  İstanbul'da  yaşayan  iller  sıralamasında  175  bin  798 
nüfus  ile  Amasya  ilk  yirmide yer  aldı.  Sivas:  741.603  nü¬ 


fusla  birinciliği  kimseye  kaptırmazken,  Kastamonu 553.612  ile  ikinci,  Ordu  ise 511.723  nüfusla  üçüncü  oldu. 

İstanbul'da  yaşayan  ilk yirmiye  giren  diğer  illerin nüfus  sıralaması  şöyle;  Giresun,  Tokat,  Samsun,  Trabzon,  Malatya,  Erzurum,  Sinop, Erzincan,  Kars,  Ardahan,  Siirt, Mardin,  Diyarbakır,  Bitlis, Adıyaman  Van  ve  Amasya. 

Taşovamızın  İstanbul'daki  nüfusu  ise  yaklaşık olarak  55  bin  civarında 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kürşad  Günaydın  -  5060-328183 201.)  yılı  Rısıni  ilânların  Irk  sulunda  "anliıııi 9.63  TL 

Tapu  Icscil,  icra  ilanlarının  Irk  »Olunda  santimi  9.63  TL 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

6jüxel  düşün,  lifi  hisset, yanılma,  aldanma; /Ve  varsa  dvğrnLnktadır.dvğrnlnk  şaşar  sanma 

Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu yazarına  aittir. 


Dizgi 

Mizanpaj 

Baskı 


Yeni  Taşova 
Matbaası 


&ctğcfcıt  dere/.  A/a.-  3/4 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Türk  Hava  Kurumu 


öğrencilere  kırtasiye yardımı  yaptı 


Türk  Hava  Kurumu-  münasebeti  dolayısı  ile  Şubat  2016  Perşembe nun  kuruluşunun  91.  Yılı  (THK)  Taşova  Şubesi,  18  günü  öğrencilere  kır¬ 


tasiye  yardımında  bulundu. 

THK  Taşova  Şube 
Saymanı  Süleyman  Güngör,  ilçede  tespit  edilen okullardaki  öğrencilere defter,  kalem  ve  boya  yardımı  yaptıklarını  söyledi. 

İlçedeki  Yeşilırmak İlkokulu,  cumhuriyet İlkokulu  ve  Özkan  Ağış İlkokulu  ile  birlikte  köy okullarındaki  öğrencilere de  kırtasiye  yardımında bulunduklarını  belirten Sülayman  Güngör,  amaçlarının  THK'nın  sosyal  yanını  da  tanıtıp  öğrencileri sevdirmek  olduğunu  ifade etti. 

THK  Taşova  İlçe Başkanlığını  bu  duyarlı davranışından  dolayı  kutluyor,  başarılar  diliyoruz. 


T.C. 

TAŞOVA 
İCRA  DAİRESİ 
2015/463  ESAS 

TAŞINMAZIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI 

Satılmasına  karar  verilen  taşınmazın  cinsi,  niteliği,  kıymeti,  adedi,  önemli  özellikleri : 

İNO'LU  TAŞINMAZIN 

Özellikleri  :  Amasya  ili,  Taşova  ilçesi,  Tepe  Mah.  Gökçelik  Mevkii  117  ada  461  parsel  A-4  Blok  3.  kat  17 
nolu  bağımsız  bölüm  sayılı  mesken  vasfında  tam  hisseli  taşınmaz;  betonarme  karkas  inşaa  edilmiş,  her  katta  dört daire,  zemin  üzeri  5  kat,  kalorifer  ısıtmalı,  asansörlü  bina,  daire  yaklaşık  143  m2  bürüt  alanda  bir  salon,  üç  oda,  bir mutfak,  bir  WC  banyo  ve  kilerden  oluşmakta,  iç  duvarlar  saten  sıva  ve  plastik  badanalı,  giriş  kapısı  çelik,  iç  kapılar ahşap,  pencereler  PVC  doğramalı,  ıslak  zeminler  seramik,  odalar  laminat  kaplı,  iki  cepheli  ve  iki  balkonlu  taşınmaz Adresi  :  Taşova  ilçesi  Tepe  Mah.  Altındağ  sitesi  A-4  Blok  3.  kat  17  nolu  daire Ana  Taş.  Yüzölçümü  :  28.782,51  m2  Kıymeti :  105.000,00  TL 

Arsa  Payı  :10/2920  KDV  Oranı  :%1 

İmar  Durumu  :  Taşova  Belediyesi  imar  sınırları  içerisinde  toplu  konut  alanında  kalmaktadır. 

1.  Satış  Günü  :  29/03/2016  günü  10:30  - 10:35  arası 

2.  Satış  Günü  :  26/04/2016  günü  10:30  - 10:35  arası Satış  Yeri  :  Taşova  İcra  Müdürlüğü  Taşova  Amasya 

2  NO  LU  TAŞINMAZIN 

Özellikleri :  Amasya  ili,  Taşova  ilçesi,  Tepe  Mah.  Gökçelik  Mevkii  117  ada  461  parsel  B-2  Blok  2.  kat  14  nolu bağımsız  bölüm  sayılı  mesken  vasfında  tam  hisseli  taşınmaz;  betonarme  karkas  inşaa  edilmiş,  her  katta  dört daire,  zemin  üzeri  5  kat,  kalorifer  ısıtmalı,  asansörlü  bina,  daire  yaklaşık  143  m2  bürüt  alanda  bir  salon,  üç  oda,  bir mutfak,  bir  WC  banyo  ve  kilerden  oluşmakta,  iç  duvarlar  saten  sıva  ve  plastik  badanalı,  giriş  kapısı  çelik,  iç  kapılar ahşap,  pencereler  PVC  doğramalı,  ıslak  zeminler  seramik,  odalar  laminat  kaplı,  iki  cepheli  ve  iki  balkonlu  taşınmaz Adresi  :  Taşova  ilçesi  Tepe  Mah.  Altındağ  sitesi  B-2  Blok  2.  kat  14  nolu  daire Ana  Taş.  Yüzölçümü  :  28.782,51  m2  Kıymeti  :105.000,00  TL 

Arsa  Payı  :  10/2920  KDV  Oranı  :  %1 

İmar  Durumu  :  Taşova  Belediyesi  imar  sınırları  içerisinde  toplu  konut  alanında  kalmaktadır. 

1.  Satış  Günü  :  29/03/2016  günü  10:40  -  10:45  arası 

2.  Satış  Günü  :  26/04/2016  günü  10:40  - 10:45  arası Satış  Yeri  :  Taşova  İcra  Müdürlüğü  Taşova  Amasya 

Satış  şartları : 

1-  İhale  açık  artırma  suretiyle  yapılacaktır.  Birinci  artırmanın  yirmi  gün  öncesinden,  artırma  tarihinden önceki  gün  sonuna  kadar  esatis.uyap.gov.tr  adresinden  elektronik  ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu  artırmada tahmin  edilen  değerin  %50  sini  ve  rüçhanlı  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış  giderlerini  geçmek  şartı ile  ihale  olunur.  Birinci  artırmada  istekli  bulunmadığı  takdirde  elektronik  ortamda  birinci  artırmadan  sonraki beşinci  günden,  ikinci  artırma  gününden  önceki  gün  sonuna  kadar  elektronik  ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu artırmada  da  malın  tahmin  edilen  değerin  %50  sini,  rüçhanlı  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış giderlerini  geçmesi  şartıyla  en  çok  artırana  ihale  olunur.  Böyle  fazla  bedelle  alıcı  çıkmazsa  satış  talebi  düşecektir. 

2-  Artırmaya  iştirak  edeceklerin,  tahmin  edilen  değerin  %  20  si  oranında  pey  akçesi  veya  bu  miktar  kadar banka  teminat  mektubu  vermeleri  lazımdır.  Satış  peşin  para  iledir,  alıcı  isteğinde  (10)  günü  geçmemek  üzere  süre verilebilir.  Damga  vergisi,  KDV,  1/2  tapu  harcı  ile  teslim  masrafları  alıcıya  aittir.  Tellâliye  resmi,  taşınmazın aynından  doğan  vergiler  satış  bedelinden  ödenir. 

3-  İpotek  sahibi  alacaklılarla  diğer  ilgilerin  (*)  bu  gayrimenkul  üzerindeki  haklarını  özellikle  faiz  ve giderlere  dair  olan  iddialarını  dayanağı  belgeler  ile  (15)  gün  içinde  dairemize  bildirmeleri  lazımdır;  aksi  takdirde hakları  tapu  sicil  ile  sabit  olmadıkça  paylaşmadan  hariç  bırakılacaktır. 

4-  Satış  bedeli  hemen  veya  verilen  mühlet  içinde  ödenmezse  İcra  ve  İflas  Kanununun  133  üncü  maddesi gereğince  ihale  feshedilir.  İhaleye  katılıp  daha  sonra  ihale  bedelini  yatırmamak  sureti  ile  ihalenin  feshine  sebep olan  tüm  alıcılar  ve  kefilleri  teklif  ettikleri  bedel  ile  son  ihale  bedeli  arasındaki  farktan  ve  diğer  zararlardan  ve ayrıca  temerrüt  faizinden  müteselsilen  mesul  olacaklardır.  İhale  farkı  ve  temerrüt  faizi  ayrıca  hükme  hacet kalmaksızın  dairemizce  tahsil  olunacak,  bu  fark,  varsa  öncelikle  teminat  bedelinden  alınacaktır. 

5-  Şartname,  ilan  tarihinden  itibaren  herkesin  görebilmesi  için  dairede  açık  olup  gideri  verildiği  takdirde isteyen  alıcıya  bir  örneği  gönderilebilir. 

6-  Satışa  iştirak  edenlerin  şartnameyi  görmüş  ve  münderecatım  kabul  etmiş  sayılacakları,  başkaca  bilgi almak  isteyenlerin  2015/463  Esas  sayılı  dosya  numarasıyla  müdürlüğümüze  başvurmaları  ilan 
olunur.  16/02/ 2016 


Sefer  Yılmaz  son 


yolculuğuna  uğurlandı 


İlçemiz  Yemişen  mahallesi  halkından,  Adnan,  Faruk  ve  Sami  Korkmaz'ın  babaları  Sefer  Korkmaz  (75)  hayatını  kaybetti. 

Merhumun  cenazesi  19 
Şubat  2016  Cuma  günü  Merkez  çarşı  camiinde  Cuma  na¬ 


mazına  müteakip  kılınan  cenaze  namazından  sonra  Yemişen  mahallesi  mezarlığına defnedildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesine  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


DIŞ  MİHRAKLAR 

Dış  mihraklar  bizim  nasıl  bir  millet  olmamızı  istiyorlar?  Bu  yazımda elimden  geldiği  kadar  bunu  ele  almaya  çalıştım.  Fikrini  açıkça  beyan  eden, Hak’tan  başka  davası  olmayan,  apaçık  konuşan,  meselelerini  gündeme getiren,  davasının  peşinde  koşan  bir  kitleyi  kim  ister?  İstedikleri  kitle  şu! 
Mübarek  Kuran-ın  tarifiyle  hayvan  sürüsü  gibi  bir  kitle  istiyorlar!  Otur deyince  otursun,  kalk  deyince  kalksın,  fikir  beyan  etmesin,  emirlere  itaat etsin!  Öyle  bir  kitle  şahsiyetsiz!  Kuran-ı  Kerim'in  inşa  ettiği  insan  bu  değil. 
Başardılar  bunu,  onun  için  mübarek  Kur'an'la  aramıza  duvarlar  ördüler,  sen onu  anlayamazsın  o  sana  bir  şey  söylemez  dediler.  Halbuki  biz  mübarek Kuran'ı  anlarız,  biz  mübarek  Kuran'ı  anlamak  mecburiyetindeyiz,  Mübarek Kur'an'ı  anlamak  farzdır  ve  başka  yolu  yoktur.  Peki  ya  biz  mübarek  Kur'an'ı anladığımızda  ne  oluyor  ?  Her  şey  birden  bire  değişmeye  başlıyor!  Bugün anlayamadığımız  farkına  varamadığımız  birçok  meselenin  arka  perdesinde nelerin  yattığını  görmeye  başlıyoruz.  Bakın  mübarek  Zuhruf  suresi  54. 
ayette  Allah  bize  firavunu  anlatırken  çok  ilginç  bir  şey  söyler,  ayetin sonundaki  cümle  şöyledir,  sona  doğru  bağlarken.  Bismillah  "festehaffe kavme",  kavmini  aptallaştırdı  diyor!  Allah,  kavmini  aptal,  hafif  içi  boş insanlar  haline  getirdi  kim?  Firavun  ne  kullandı  silah  gücü  mü  kullandı  ? 
Firavunun  kullandığı  güçler  neydi,  silah  mıydı?  Ordu  muydu,  polis  mıydı? 
İşkence  miydi,  ekonomik  baskı  mıydı?  Hayır,  firavunun  emrinde  çalışan onun  en  yakınındaki  adamlar  sihirbazlardı.  Halkın  gözünü  boyuyorlardı onlara  yalanlar  söylüyor  ve  kafalarını  karıştırıyorlardı.  Var  olanı  yok,  yok olanı  var  gibi  gösteriyorlar,  insanlar  da  ağızları  acık  onları  seyrediyorlardı. 
Firavunun  halkını  aptallaştırması  böyleydi.  Peki  bu  ayeti  kerime  bugün  için bize  bir  şey  söylemiyor  mu?  Türkiye'de  kurulan  ilk  televizyon  kanalının  adı neydi?  Magic  Box!  Sihir  kutusu  demek.  Bakın  bugün  televizyonlarda seyrediyorsunuz.  Tam  bir  meseleyi  öğreneceğiz,  tam  Gazze'deki kardeşlerimizin  başına  ne  geliyor  orada  ne  oluyor  onu  anlayacağız,  dınkk reklamlar  tam  heyecana  geleceğiz  televizyon  başında  pastalar,  çikolatalar falan..  Ondan  sonra  biz  unuttuk,  biz  öyle  bakıyoruz  Gaz ze  gitti  birden  bire zihinlerimizden  kayboldu.  Bakın  paramparça  ettik  zihnimizi  akıllarımız uyuştu.  Allah  anlatıyor  Kur'an'da  firavun  sihirbazları  kullanıyor  halkını aptallaştırıyor.  Çünkü  onlar  fişka  düşmüş  bir  kavimdir  diyor.  Biz  bu  ayetleri okusak  bu  oyunlara  gelir  miyiz  ?  Biz  bu  ayetleri  okusak  bu  oyunları  yer  miyiz ?  Ama  biz  bu  ayetleri  sadece  yüzünden  okuyor  ne  söylediğini  anlamıyoruz!. 
Biraz  açalım  isterseniz.  Bir  Amerikan  savaş  filminde  havada  uçaklar  harp ediyor,  kamera  uçağın  içinde  pilotun  kulağında  kulaklık  var  o  zaman telsizlerin  kalitesi  kötü  tabi  diğer  pilotun  ne  dediğini  diğer  pilot  anlamıyor ama  şu  var  son  cümlesi  bilinçaltı  bir  şekilde  "do  you  read  me"  diyor!  Ne demek  bu!  Beni  okuyor  musun  demek.  Bundan  kasıt  şu  beni  duyuyor musun,  beni  okuyor  musun?  Yani  okumak  demek,  anlamak  demek!  Filmin devamında  ise  do  you  read  me  diyor,  pilotta  tabi  hışırtıdan  anlamıyor  sonuç patt  uçak  havaya  uçtu,  meğer  telsizde  konuşan  adam  ona  diyormuş  ki, "Arkanda  Japon  uçağı  var  dikkat  et  seni  vuracak"  Hışırtıdan  bir  şey anlamadığı  için  bir  şey  yapamadı  ve  havaya  uçtu!  Peki  ya  anlasaydı ,  tek  bir 
ihtimal  var.  Söylediğini  anladı  anladığının  gerekçesi  olan  gerekeni  yaptı.  40 
derece  çekti  uçağı  kenara  pat  Japon'un  bombası  boşa  gitti.  Demek istediğim  şu  ki  okumak  ve  anlamak  yetmez.  Okuyup  anladığını  hayata  tatbik edeceksin.  Biz  öyle  mi  yapıyoruz?  Rabbimiz  de  aynı  şeyi  söylüyor  bize. 
Kur'an'da  şöyle  diyor  dikkat  et  arkanda  Japon  var  bombası  birazdan ensende  patlar  eğer  gereken  tedbiri  almazsan,  gerekeni  yapmazsan  havaya uçarsın.  Okuyup  anlamak  anladığımızı  tatbik  etmek  mecburiyetindeyiz baksa  çaremiz  yok.  Bu  Kuran'a  yapılabilecek  en  büyük  kötülüktür.  Onun  ne söylediğini  anlamamak,  anlattığını  hayata  geçirmemek.  Biz  bunun  hesabını nasıl  vereceğiz  ?  Yapacak  tek  şey  var  Kur'an'a  gideceğiz  Kur'an  ile  yaşamaya başlayacağız,  hayatımızın  merkezinde  o  olacak,  rafta  durmayacak yanımızda  duracak,  aklımızda  duracak,  gündelik  konuşmamızın  içinde  yer alacak  ve  meselelerimize  onun  gösterdiği  yoldan  bakacağız.  Eskiden  çok pahalıydı  kitaplar  millet  alamıyor  okuyamıyordu  vesaire!  Şimdi telefonumuzun  üzerinde  bile  tefsiri  var.  Alın  okuyun  bunun  için  faaliyet gösterin.  Yapmamız  gereken  şey  çok  kolay  çok  basit.  Mübarek  Kur'an'ı hayatımızın  merkezine  alacağız.  Onu  yaşayacağız.  Bize  cesaretimizi  veren vahyin  kendisidir  unutmayacağız!.  Fatiha'yı  hızlı  hızlı  okumaya  başladığımız zaman  kaybettiğimiz  o  cesareti  geri  kazanmalıyız.  Yapacak  şey  çok  kolay. 
Bu  yazımı  okuduktan  sonra  küçük  bir  adımla  başlayalım.  Evlerinizde  güzel bir  abdest  alın,  iki  rekat  bir  nafile  namazı  kılın  uzun  uzun  aslanlar  gibi  rüku rükuya  benzesin,  secde  secdeye  benzesin  ağır  ağır,  ondan  sonra Rasulüekremin  Aleyhisselatüvesselamın  o  muhteşem  duasıyla  seslenin  ve deyin  ki;  Ey  Rabbim  kalbimi  vahyine  aç  vahyini  kalbime  aç  bugüne  kadar ihmal  ettiklerimi  düzeltme  imkanı  bana  ver!  Selam  ve  Dua  ile.  İSLAMİYETE DÖNMEDEN  BU  MİLLETİN  VE  ÜMMETİN  HAYRI  YOKTUR. 
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Taşova.  Hentbol  bir destan  daha  yazdı 

Hentbol  Erkekler  Süper  Liginin 

17.  hafta  maçları  Beşiktaş  Mogaz-Ankara  Büyükşehir  Belediyesi dışında  21  Şubat  2016  günü oynanan  karşılaşmalar  ile  sona erdi. 

Takımımız  saat  15.00'de deplasmanda  oynadığı  karşılaşmadan  33-32  galip  ayrılarak  bir destan  daha  yazdı.  Saat  15.00'de Trabzon  19  Mayıs  Spor  salonunda başlayan  maçın  ilk  yarısı  15-14 Trabzon  Spor'un  galibiyeti  ile  son buldu.  Mücadeleyi  bırakmayan takımımız  maçı  33-32  kazanarak 

18.  haftaya  dördüncü  olarak  girdi. 


Taşovaspor deplasmandan puanla  döndü 


Puan  Durumu 


O 

G 

B 

M 

A 

Y 

AV 

P 

1 

— 

Beşiktaş  Mogaz  HT 

15 

14 

0 

1 

497 

390 

107 

28 

Play-Off 

2 

— 

Ankara  B.Ş.B. 

15 

12 

1 

2 

472 

381 

91 

25 

Play-Off 

3 

▲ 

Göztepe  SK 

16 

11 

0 

5 

478 

419 

59 

22 

Play-Off 

4 

— 

Amasya  Taşova  Spor 

16 

8 

4 

4 

472 

425 

47 

20 

Play-Off 

5 

▲ 

Merzifon  Bld.  SK 

15 

7 

4 

4 

430 

411 

19 

18 

Play-Off 

6 

— 

Zağnos  Erkek  Hentbol  SK 

16 

8 

2 

6 

471 

429 

42 

18 

Play-Off 

7 

— 

Trabzonspor 

15 

7 

2 

6 

428 

391 

37 

16 

Play-Off 

8 

▲ 

Nilüfer  Bld.  SK 

16 

6 

4 

6 

461 

427 

34 

16 

Play-Off 

9 

▼ 

Antalyaspor 

16 

7 

2 

7 

463 

411 

52 

16 

Play-Out 

10 

— 

Trabzon  Akçaabat  Tütün  SK 

15 

5 

1 

9 

409 

441 

-32 

11 

Play-Out 

11 

— 

M.  Milli  Piyango  SK 

16 

4 

2 

10 

395 

421 

-26 

10 

Play-Out 

12 

■“ 

Marmaragücü  SK 

16 

1 

0 

15 

376 

582 

-206 

Play-Out 

13 

— 

Hentbol  İhtisas  SK 

15 

0 

0 

15 

318 

542 

-224 

Alt  Lig 

Ülker  Kara  Aydemir hayatım  kaybetti 


Emekli  öğretmen  Rızvan Kara'nın  kızı,  ilçemiz  eski Askerlik  şubesi  başkanı Emekli  Personel  Albay  İhsan Aydemir'in  eşi,  ilçemiz belediyesi  eski  personeli Metin  Kara'nın  ablası  Ülker Kara  Aydemir  hayatını kaybetti. 

Merhumenin  cenazesi 


20  Şubat  2016  Cumartesi 
günü  ikindi  namazı  sonrası kılınan  cenaze  namazının ardından  İstanbul'da toprağa  verildi. 

Merhumeye  Cenab-ı Allah'tan  rahmet,  kederli Aydemir  ve  Kara  ailelerine baş  sağlığı  dileriz. 


SATILIR 

Termal  Masaj  Yatağı  ve Ayak  Masaj  Aleti 

jszsszît 


Amasya  1.  Amatör  Küme maçlarının  ilk  yarısı  21  Şubat 
2016  Pazar  günü  oynanan 
karşılaşmalar  ile  sona  erdi. 

İlk  yarının  son  maçında Merzifongücü  Yeni  Çeltek Spor  ile  Merzifon'da  saat 13.30'da  karşılaşan  takımı¬ 


mız  ilk  yarıyı  Resul'un  golü  ile 1-0  önde  kapayan  takımımız 
2.  yarıda  Merzifongücü'nün golüne  mani  olamayınca karşılaşma  1-1  sona  erdi. 

Takımımız  ilk  yarıyı  13 
puanla  dördüncü  olarak bitirdi. 


#  0 

ilçemiz  imam  Hatip Ortaokulu  il  birincisi  oldu 


İlçemizde  Amasya  İl  ve İlçe  İmam  Hatip  Ortaokulları ve  Anadolu  İmam  Hatip Liseleri  Hadis  Ezbere  Okuma Yarışması  Yapıldı 

Amasya  İl  ve  İlçe  İmam Hatip  Ortaokulları  ve  Liseleri 
2016  yılı  Hadis  Ezbere  Okuma 
Yarışması  Taşova  İmam  Hatip Lisesi  ve  Ortaokulu koordinatörlüğünde  İlçe Müftülüğü  Konferans salonunda  20/02/2016 Cumartesi  günü  Yapıldı. 

Saat  10.00'da  başlayan yarışma  saat  12.30'da  bitti. 
Yarışmaya  Taşova Kaymakamı  Kudret  Kurnaz, Belediye  Başkanı  Bayram Öztürk,  Başkan  Yardımcısı Kadir  Aydoğan,  Amasya  İl Milli  Eğitim  Müdür  Yardımcısı Ali  Bahcivan,  Taşova  İlçe  Milli Eğitim  Müdürü  Mustafa Tümer,  yarışmaya  katılan okulların  yönetici,  öğretmen ve  öğrenciler  ile  velileri  ve Taşovalı  misafirler  katıldılar. 

Yarışmaya  katılan 
Amasya  il  ve  ilçeleri  İmam Hatip  Ortaokulları: 

1.  Göynücek  İmam  Hatip Ortaokulu,  2.  Gümüşhacıköy İmam  Hatip  Ortaokulu,  3. 
Amasya  İmam  Hatip Ortaokulu,  4.  Amasya  Hattat Hamdullah  İmam  Hatip Ortaokulu,  5.  Merzifon Resmiye  Mehmet  Karagöz İmam  Hatip  Ortaokulu,  6. 
Suluova  İmam  Hatip Ortaokulu,  7.  Taşova  İmam Hatip  Ortaokulu. 

Yarışmaya  katılan 
Amasya  il  ve  ilçeleri  Anadolu İmam  Hatip  Liseleri: 

1.  Amasya  Anadolu 
İmam  Hatip  Lisesi,  2.  Amasya Bülbül  Hatun  Kız  Anadolu İmam  Hatip  Lisesi,  3.  Suluova Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi,  4. 
Suluova  Kız  Anadolu  İmam Hatip  Lisesi,  5. Merzifon Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi,  6. 
Gümüşhacıköy  Anadolu 
İmam  Hatip  Lisesi,  7.  Taşova Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi. 

İlçe  Müftümüz  Harun Yılmaz  başkanlığında  her okuldan  birer  öğretmenden oluşan  jürinin değerlendirmelerinde,  ilk  üçe 


(dereceye)  girenler: 

İmam  Hatip  Ortaokullar arasında: 

1.  Taşova  İmam  Hatip Ortaokulu  öğrencisi  Elif  Kaya (Birinci),  2.  Amasya  İmam Hatip  Ortaokulu  öğrencisi Edanur  Şahin  (İkinci)  ve  3. 
Merzifon  İmam  Hatip Ortaokulu  öğrencisi  Mücella Duman  (Üçüncü)  oldular. 

Anadolu  İmam  Hatip Liseleri  arasında: 

1.  Amasya  Bülbül  Hatun Kız  Anadolu  İmam  Hatip Lisesi  öğrencisi  Sümeyye Derici  (Birinci),  2.  Merzifon Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi öğrencisi  Adem  Issı  (İkinci)  3. 
Gümüşhacıköy  Anadolu 
İmam  Hatip  Lisesi  öğrencisi Şulenur  Özişcen  (Üçüncü) oldular. 

Programın  sonunda  ödül törenine  geçildi.  Gerek  İmam Hatip  Ortaokulu  ve  gerekse Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi öğrencilerinin; 

Birincilerin  ödüllerini İlçemiz  Kaymakamı  Kudret Kurnaz,  İkincilerin  ödüllerini Taşova  Belediye  Başkanı Bayram  Öztürk,  Üçüncülerin ödüllerini  İl  Milli  Eğitim Müdür  Yardımcısı  Ali Bahçivan  ve  Dördüncülerin (İlk  üçe  giremeyenlerin tamamı  dördüncü  olarak belirlendi)  ödüllerini  İmam Hatip  Ortaokulları bölümünde  Taşova  İlçe  Milli Eğitim  Müdürü  Mustafa Tümer;  Anadolu  İmam  Hatip Liselerinde  ise  Taşova  İlçe Müftüsü  Harun  Yılmaz verdiler. 

Yarışmaya  katılan öğrencilerimizi  ödül katkısında  bulunarak sevindiren,  Taşova Belediyesi'ne,  Taşova  İlçe Müftülüğü'ne,  Taşova  İmam Hatip  Lisesi  Mezunları  ve Mensupları  Derneği (TAŞİMDER)'ne  ve  değerli esnaflarımıza  teşekkür edilerek  misafirlerimiz  için Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi pansiyonunda  verilen yemeğe  geçildi. 


